
Albin "redt" Albin 
 
  

Hier het verhaal van Maarten en Rita Wijninga van de SeaBird. 
  

Zondag kwamen we terug van de Westeinder en op de plas zag ik ineens een Albin. 
Hij voer met een slakkengangetje. Ik er naar toe en zwaaien en hij zwaait ook terug. 

Ik denk; deze Albin (My Way) "kennen" we nog niet, zal hem eens op de hoogte 
brengen van de Albin 25 dag in Amsterdam. 

  
Dichterbij komend blijkt dat z'n motor inmiddels was stilgevallen (waarschijnlijk vuil in 

de brandstof ). Dus als redder in de nood snel een lijntje overgebracht en slepen 
maar. Dit ging prima. 

  
Ik begreep dat hij naar het Nieuwe Meer moest, dat is wel ruim een uur varen 
(Oepss). Heb hem eerst maar eens van de plas gesleept en nog maar eens 

gevraagd hoe en wat. Nieuwe Meer was een beetje lastig omdat we op tijd thuis 
moesten zijn!. 

Wat blijkt nu, hij bedoelde WSV De Nieuwe Meer... Niet goed geluisterd, deze 
watersportvereniging ligt naast onze jachthaven het Drijfhuis.... mooier kon het niet. 

De My Way is keurig voor zijn box afgemeerd! Hij blij, wij blij. 
  

Inmiddels is hij op de hoogte gebracht van onze Albin site. 
Misschien weer een nieuwe enthousiasteling er bij? Wie weet, 

  
Groeten van Maarten en Rita. (SeaBird.) 

  

 

 


