
Het hoe en waarom we sinds Mei 2012 in een Albin 25 varen. 
  
Na 37 jaar in verschillende zeiljachten van alle maten en soorten gezeild te hebben, 
was Nellie het zeilen zat en zijn we na beraad op zoek gegaan naar een 
motorkruiser(tje). 
Eerst kwamen de stalen jachten voorbij, omdat die qua ruimte en open zelflozende 
kuip wel aantrekkelijk zijn. 
Maar ons vaargebied is Zeeland, dus zout water, ( lees veel onderhoud). 
We hebben in 1974 voor het eerst kennis gemaakt met de Albin 25 van vrienden, en 
sinds die tijd hebben we ook al de folders in huis hiervan, zodoende kwam de liefde 
hiervoor weer naar boven, en na veel zoeken, want ó ó wat zijn er een Albins waar 
slecht voor gezorgd is, kwamen we in Leeuwarden de Albin tegen die nu ons bezit is 
en waar wel goed voor gezorgd was. 
Na het toch opknappen, nieuwe motor e.d., varen we nu heerlijk rustig rond op en om 
het Veerse Meer en we hopen volgend jaar een tocht binnendoor door Nederland te 
maken, wat voor ons weer een hele nieuwe beleving zal zijn.  
Komende winter nog wat klussen die we uitgesteld hebben omdat we wilden varen. 
Voor alle lezers veel vaar plezier. 
Kees en Nellie Wesdorp. 

  

  

Kees Wesdorp heeft een aantal aanpassingen, op technisch en cosmetisch 
vlak, gedaan aan zijn Albin 25 

  

Zie de foto's hieronder 

  

 

  



        

 

  

  

    

  

Een nieuwe motor geplaatst 

  

  inspectieluikje 

  



    zelf ruiten en rits gemaakt 
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 kleinere tafel voor 
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Staande handgreep 

  

 

 


